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Hoogvliet, september 2023 

 
 

Beste veteranen en veteranenweduwen, 
beste Douwe Egberts- en Perlapunten donateurs, beste relaties, 

 
Zo, dat was het dan. De nieuwsbrief met uitnodiging voor de loterij ging de deur uit. Nu maar wachten 
wanneer en wie de eerste aanmelding  zou insturen en ook niet onbelangrijk, of er nog meer zouden 
volgen. Niet meteen de volgende dag, maar wel de dag erop, kwamen er meteen al de eerste 
ingevulde inschrijfformulieren met de postbode mee. Niet zo massaal ineens als voorgaande jaren, 
maar de aanmeldingen bleven gestaag binnendruppelen.   
 
De postbode had er ook lol in. Zij had de nieuwsbrief van de loterij van verleden jaar gekregen en weet 
een beetje aan het verloop van de post hoever we zijn met de loterij. Dunne envelopjes en geprint 
adres, dat zijn de reacties! Iedere keer als we de brievenbus hoorden gaan waren we er als de kippen 
bij om de post van de mat te vissen. Bijna ritueel ging het dan van: “Ja, hoor, daar gaan we weer!” 
Mondjesmaat kwamen er in een maand tijd meer en meer meldingen. De stapel formulieren groeide 
en groeide. Via een oproep in het veteranenblad de Checkpoint hadden enkele nieuwe veteranen en 
weduwen zich gemeld evenals op de oproep in diverse dag- en weekbladen. Welkom bij de club! 
 

Bij sommige aanmeldformulieren zaten soms de eigen  DE-punten van veteranen en weduwen zelf bij. 
Tot op de dag van vandaag komen er uit het land nog steeds reacties om DE-punten te willen doneren.  
Naast de al eerder getelde punten, moesten die ook geteld worden. Joop en Marianne hebben zich er 
weer doorheen gewerkt. ”Zo, dat zijn weer een aantal mooie prijzen!” klonk het als er weer een flink 
aantal enveloppen met getelde punten naar de Blokker konden worden gebracht om later weer 
artikelen uit het spaarprogramma van Douwe Egberts te bestellen via het internet. “We gaan weer een 
hoop winnaars blij maken met mooie prijzen.”    
 
Ondanks dat er ook in het afgelopen jaar ons weer veteranen en weduwen zijn ontvallen, is het in 
vergelijking met verleden jaar het aantal inzendingen zeker geen tegenvaller. Zeker de weduwen 
hebben de kans niet voorbij laten gaan om mee te dingen naar een mooie prijs.  
 
Net als vorige keer waren er veteranen of weduwen die toch wel enkele bezwaren hadden om mee te 
doen met de loterij. “Ik heb al een keer een prijs gewonnen, dus kan ik nu niet weer meedoen.” Dat 
argument werd snel ontzenuwd. Iedereen kan meedoen die een uitnodiging heeft ontvangen. En of je 
dan al eerder prijs hebt gewonnen, dat maakt niets uit. Het gaat om de waardering van alle mensen 
die de spaarpunten hebben gestuurd voor de loterij. Voor de veteranen. Daar gaat het om.  
 
Nadat Joop de historische woorden had uitgeroepen: “Start de loterij!” werden de winnaars uit de 
inzendingen getrokken. Niets is leuker dan om zoiets te doen. Met in gedachten de strubbelingen die 
we verleden jaar hebben gehad met het online bestellen van prijzen besloten we ook dit jaar weer de 
verloting in een aantal rondes te doen. “Laten we eerst maar eens tien winnaars bellen, dan prijzen 
bestellen en kijken hoe dat loopt. Bij AH waren er geen problemen.  
Hoe dan ook…het prijzenfeest ging van start!  
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De prijswinnaars van de verloting 2023 zijn:  
 

Veteranenweduwe Mw. H. Allewijn-v.Mourik, veteraan A. van Altena,  veteraan A.Bagijn, veteraan M. 
Billekens,  veteraan Jaap Bragt, veteranenweduwe mw. Coops-de Jong, veteraan B. Emmen, veteraan 
Willem v.d.Endt, veteraan G. Graus,  veteraan Leo Heinsbroek, veteraan J. Heijnen, veteraan Jac 
Kerskes, veteraan Wim Kloos, veteranenweduwe J. Klijnoot, veteranenweduwe mevr. J. Kraaij-
Vogelsang, veteranenweduwe mw. H. Kuyvenhoven-v.Stal, veteraan Jocob v.d. Linde, veteraan Nico 
v.d.Linde, veteraan Ben v.d.Maat, veteranenweduwe mw.C.Meeuwis-v.d.Voort, veteraan C.Meijer, 
veteranenweduwe Mw. Annie Minderman, veteraan F. v.Mulken, veteranenweduwe M.Nijhuis-
Struijts, veteraan B. Oostdam, veteraan Pieter Paulusma, veteraan Louis Pothoven, veteraan Wim van 
Raaij,  veteranenweduwe Mw.Lies de Renet, veteraan Ben Roelofs, veteranenweduwe Mevr. M.van 
Rijen, veteraan N. de Rijk, veteraan W. Seijger, veteranenweduwe Mw.M. Smallenburg-Lam, veteraan 
F. Smoorenburg, veteranenweduwe Mw.W.Sok-v.d.Hurk, veteraan Ger Swijnenburg, veteraan Chris 
van Tilborg, veteraan Karel Vleesch Dubois, veteranenweduwe Mw. Ria van Vliet-Mol, 
veteranenweduwe J. Walbrecht, veteranenweduwe Mw.Wil Wissing-Strengholt, veteraan B. van Zadel, 
veteranenweduwe Mw.Frida Zoontjens.  
 
 

Net als verleden jaar was het heel fijn om iedereen te bellen. De verbaasde reacties wanneer Marianne 
ineens met een felicitatie via de telefoon binnenkomt vallen!” “Oh, waarom dan? Ik ben niet jarig 
hoor!” “Nee, u bent niet jarig, maar ik feliciteer u omdat u prijswinnaar bent in de Douwe-Egberts 
loterij!”  “Heb ik prijs? Hoe kan dat nou?” “Ik win nooit wat!” “Hoe is het mogelijk dat ik nu (weer) wat 
win!” “Wat heb ik dan gewonnen?” Helemaal mooi was het wanneer een gewonnen prijs heel passend 
bij de juiste persoon terecht kwam. “Oh, ik heb nog geen waterkoker. Dat komt mooi uit.” Hetzelfde 
met de Philips senseo koffiepad-apparaten of andere prijzen.  In deze nieuwsbrief leest u enkele 
reacties van de verraste prijswinnaars.                    
 

De bestellingen plaatsen bij Blokker verliep iets beter dan verleden jaar nu we het zelf in de hand 
hielden. Toch werd het wederom een omslachtig gedoe omdat sommige beoogde artikelen niet eens 
bij hen te bestellen waren of enkel en alleen bij een andere leverancier en daar konden de DE-punten 
weer niet ingewisseld worden. Bovendien werden daar dan schrikbarend hogere prijzen voor 
gevraagd. Soms tot meerdere malen de prijs van Blokker. Schandalig! Dat mensen daar nog in trappen! 
Wij nog steeds niet!  
 
Een tijdrovende administratie werd het. Zo was een artikel de ene dag wel te bestellen en kon het 
worden thuisbezorgd. De volgende dag was het ineens alleen af te halen in de winkel. Of konden 
ineens de DE-punten niet worden gebruikt voor een artikel, wat de dag ervoor nog wel kon. We waren 
overgeleverd aan de grillen van Blokker en de bevoorrading van hen. Dus het werd iedere dag kijken 
op de website van Blokker wat wel kon worden thuisbezorgd en wat er voorradig was. Er zijn in de 
afgelopen weken aardig wat klachten bij Blokker en Douwe Egberts van ons binnengekomen.  
 
We hebben in etappes dus de prijswinnaars gebeld om niet ingesneeuwd te raken in de bestellingen 
en telefoontjes met de prijswinnaars. Het feliciteren was geen probleem, maar de afhandeling van de 
bestellingen wel. Maar het kwam goed. Bij twee veteranenweduwen kwam een deel van de prijs in 
gruzelementen aan, maar ook dat hebben we netjes voor deze dames opgelost. We willen het zo 
makkelijk mogelijk maken voor de prijswinnaars.   
Na het bellen en bestellen kwamen de telefoontjes en mailtjes om te bedanken. Ook werden ijverig 
foto’s gemaakt en opgestuurd. Wat een plezier hebben we daar aan gehad. Weer een foto en weer 
één. Om de ons bekende gezichten weer te zien van mensen die de reünies trouw bezochten, maar 
ook veteranen en weduwen die wij thuis hebben opgezocht in de afgelopen jaren en nieuwe gezichten.  
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REACTIES EN FOTO’s PRIJSWINNAARS 2023:  
We kunnen niet alle reacties plaatsen, maar hier  volgt een ruime bloemlezing van de vele reacties die 
we hebben ontvangen. (Soms staan niet alle gewonnen artikelen op de foto. De veteranen zijn echt heel ruim bedeeld 

met hun prijzenpakket) .  
 

Kleinzoon Wart van DKG- veteraan Albert Bagijn:  “Mijn opa is er heel erg  blij mee! Leuk dat hij weer 

prijs heeft. Dank je wel namens opa.”  
 

Veteraan Adrie van Altena,5RS: “Nou, dat is even fantastisch. Gossiepietje, ‘t is me wat! Een heel 

koffiepakket. Dat komt mooi uit bij mijn eerder gewonnen senseoapparaat.” 
 

Sobat Mart Billekens 5-6RI veteraan: “Nee het is niet waar! Ik ben wel een echte geluksvogel zeg! 

Geweldig zo’n heel pakket met koffie,thee, mokjes en zo. Dank jullie wel allemaal!” 
 

 
  Veteraan Albert Bagijn                    Veteraan Adri van Altena                   Veteraan Mart Billekens 

 

 
B. Emmen, LTD710-veteraan: “Leuk zeg. Ik won al eerdere jaren een waterkoker en Senseo. Nu dus 

een heel pakket met koffie, thee, koektrommel en nog meer! Bedankt hoor.” 

 

Mevr. Klijnoot, echtgenote 5RS-veteraan, neemt de telefoon aan. Marianne feliciteert haar met de 

gewonnen prijs. “Oh, hebben we wat gewonnen? Oh mooi zeg! Een senseo. Maar ik moet je wat zeggen. 
Verleden week is mijn man overleden. Hij wilde geen kaarten en als rasechte Rotterdammer in 

Rotterdam gecremeerd worden. Mijn dochter zal nog een brief sturen! Maar ik  wil graag bij ‘de club’ 

blijven als weduwe.”   Bij deze nogmaals onze deelneming aan de familie Klijnoot.  

 

AAT-veteraan Willem Kloos: “Wat een doos vol met van alles. Wat een pakket. Ik ben er erg blij mee. 

Dank je wel. Eensklaps ging de telefoon. Een lieftallig stemmetje: u heeft prijs gewonnen. Geweldig. Dit 
is de derde keer dat mij dat te beurt valt. Een cadeau met liefde toegezonden. Echt gunnen. Heerlijke 

koffie van DE. Kom op Lekker koffie drinken bij Willempie met wat lekkers erbij. Heel gezellig. Heel 

veel dank voor de 3de maal prijs.”   
 

Veteraan Nico de Rijk, 411e bat.inf.: “O, jemig! Tjongejonge, hartstikke bedankt zeg. Een 
filterkoffiezetapparaat! Dat is ook heel mooi, en met warmhoudkan ook nog! Geweldig. Bedankt hoor. 

En ja, ik stuur een foto hoor.  
 

Mevr. Cato van der Linde, echtgenote 1-5RI veteraan Jacob. ( doet dutje) “Echt waar??? We hebben 

alleen zo’n ouderwetse koffiezetter. En nu een senseoapparaat. Nou daar ben ik best blij mee. Heel 

hartelijk dank. Ook aan iedereen die punten heeft gestuurd.” 
 

Neeltje van der Linde, echtgenote van 1-5RI-veteraan Nico van de Linde, inderdaad broer van 

Jacob: “Oh wat is dit leuk. Precies op verjaardag wordt mijn prijs bezorgd? Leuk zeg. En wat is het? 

Een koffiepakket met alles erop en eraan? Wat leuk. Hartstikke bedankt. Ook iedereen die hier aan 

meewerkt.”  
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Mevr. H. Allewijn, weduwe Landmachtveteraan:  “Wat leuk dat je belt. Oh ja, het is augustus he. Heb 

ik een prijs gewonnen? Wat is dat weer leuk zeg. Komt er  dit jaar ook nog een boekje. Ik lees dat zo 
graag. Mijn man  las dat ook graag. Ik mis hem ontzettend.” Dochter: Beste Marianne, 

Wat een leuke verrassing heeft mijn moeder ontvangen. Ze is er heel erg blij mee.” 

 

Jaap Bragt Indiëveteraan 5-6 RI: “Zojuist het verrassingspakket ontvangen. Een grote doos met 

allerlei koffie- en theeaccessoires.  Geweldig. En  uitstekend  goed  ingepakt. Geen enkele 
beschadiging. Klasse. Een foto zal binnenkort worden  verzorgd.  Hartelijk dank en groet. Grote schrik 

bij het zien  van de foto die is opgestuurd. Jaap Bragt staat met een ielige prijs op de foto. Onze vraag 

aan zijn dochter: “Is er een fout met de bestelling geweest of zit er in doos nog meer?” “Nee hoor, de 

rest was al meegegeven aan mijn broer.”  

 

Mevr.Coops de Jong, weduwe VNO1 KM-veteraan. Heel leuk om je te horen. En nog prijs ook! Een 
senseo. Het is geweldig. Ik lust graag koffie. Zeker met wat lekkers erbij b.v. een amaretto!”  Dank je 

wel aan iedereen die de punten op heeft gestuurd.” 

 

               
Veteranenweduwe mw.H.Allewijn                       Veteranenweduwe Mw.H. Coops                 Veteraan Jaap Bragt 

 
Ben v.d.Maat, 5RS-veteraan: “Ik sta er versteld van! Zo, dat is handig zo’n heel pakket. Dat betekent 

dat ik lekker kan gaan ruimen in de kast. Mooie nieuwe spulletjes, het oude eruit!”  

       
         
 
 

 
 
                           
                                                                                                                                                           veteranenweduwe 
                    Veteraan S. Graus                       Veteraan Ben v.d. Maat                                         Annie Minderman 
 
Minderman Annie, weduwe 2-2RVA-veteraan: “Ik was net bezig met het tuintje aan het opknappen. 

Wat leuk dat je belt. Oh joh, prijs gewonnen? Hoe is het mogelijk. Na ontvangst: Nu,  het pakket is er. 

Heel erg leuk. Heel erg bedankt voor deze prijs.”                                                                                          
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Mevr. Graus, echtgenote Sjra Graus, 4-6RI veteraan: “Het gaat nu weer goed. Sjra heeft weer in het 

ziekenhuis gelegen. Galstenen eruit gehaald.  Hebben we weer gewonnen. Daar zal onze dochter ook 
heel blij mee zijn. Dank je wel hoor.” 

 

Frans van Mulken, 2-6RI-veteraan:”Dat geloof je zelf toch niet!! Niet te geloven. In 97 jaar nooit iets 

gewonnen! Dit is de eerste keer! Je bent een schat dat je me overgehaald hebt om mee te de doen met 

de loterij.” “De gewonnen prijs, DE Senseo apparaat plus toebehoren, is vanmorgen bij mij afgeleverd. 
De dag kan, ondanks de regen niet meer kapot! Mijn zoon komt aan het eind van de week terug van 

vakantie en zal dat de gevraagde foto maken,die ik je zal toezenden. Liefs en met vriendelijke groet” 

 

Martina Nijhuis, wed. Luchtvaart 315-veteraan: “Beste Marianne ik ben heel blij met de prijs de 

buurvrouw heeft een foto gemaakt ik hoop dat het goed is. Deze koffiezetter komt mooi uit. Die van mij 

was juist kapot en ik was begonnen met sparen van de punten. Stuur mij je adres dan kan ik weer 
wat opsturen als ik wat heb. Hartelijk dank!!”  

 

   
                Veteraan Frans Mulken met achterkleindochter                             Veteranenweduwe Mw. Martina Nijhuis 

 

Veteraan Jac Kerskes, 2-13RI/5-2RI. Partner Hanny neemt de telefoon aan. Oh, Jac neemt net even 

rust. We zijn op vakantie geweest. Fijn hoor. En nu gewonnen. Het kan niet op. Een koffie en 

theepakket. Wat handig. Dat is welkom hoor zo’n pakket. Na ontvangst: Beste Marianne, wat een mooi 
cadeau. We hadden al een paar kopjes. Dit maakt de voorraad totaal compleet. Hartelijk dank dat we 

dit pakketje mochten ontvangen.”  

 

Veteraan Leo Heinsbroek, 426 BI:  “Oh dat is leuk dat je belt. Ik zit net in de Brasserie van het 

verzorgingshuis aan de boterham. Waarom gefeliciteerd. Ik ben niet jarig. Oh, dat is leuk, ik heb een 

prijs gewonnen. Een koffie- en theepakket. Nou dank je wel zeg. Je hebt het maar weer fijn 
georganiseerd hoor. Lieve Marianne,hartelijk dank voor de toezending van het pakket met prachtige en 

zeer bruikbare kado’s. Lief dat je dit alles weer voor de veteranen hebt willen verzorgen.” 

 

  
 

    Veteraan Leo Heinsbroek               Veteraan Karel Vleesch Dubois             Veteraan Jacq Kerskes  
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Veteraan Karel Vleesch Dubois, 4-8RI veteraan:  Hahahaha, heb ik wat gewonnen? Niet gek zeg. Ik 

heb de schitterende melkopschuimer nu al in huis. Vanmorgen belde je om te vertellen dat ik had 
gewonnen en vanmiddag al in huis! Hartelijk dank zeg! Hahahaha!” 

 

Veteraan Ben Roelofs, 5RS: “Fantastisch. Een koffie- en theepakket? Nou dat komt goed van pas!” 
 

                                                         
  Veteraan Ben Roelofs                                       Veteranenweduwe Wil Sok                              Veteraan Pieter Paulusma 

 
Veteraan Pieter Paulusma, 1 RS: “Ik sta klaar om zo naar de “Smoelsmid” (tandarts) te gaan. Maar 

vertel. Heb ik een prijs gewonnen?  Een melkopschuimer? Dat is een mooie prijs. Hoe komt die hier? 
Oh, met een bezorger. Ja, ik ben morgen thuis, mijn milieu-assistente is er dan ook. In deze tijd mag 

je niet meer spreken over een poetsvrouw. Dus morgen. Nou, dan kan zij vast wel een foto maken. Of 

anders mijn dochter. Dank je wel voor de prijs.”  

 
Wil Sok, Veteranenweduwe Marinier II:”Gefeliciteerd? Ik word volgende week 80 jaar. Hoe weet jij 

dat? Oh, Heb ik een prijs gewonnen met de loterij? Ik werk nog twee dagen in de week bij oude 

mensen. Ik blijf nog lekker bezig. Dank je wel voor het koffiepakket. Dat komt zeker wel op.” 

 
Veteraan Wim  van Raaij, 2-6RI: “Een koffiepakket? Hahaha  volgens mij heb jij daar een handje in 
gehad. We hebben heel veel aanloop, ook van de zorgmedewerkers, dus koffie kunnen we volop 

schenken nu. Geweldig. Je bent een gouwe meid!” 

 

                        
                             Veteraan Wim van Raaij en zijn Giny                                   Veteranenweduwe Wil Wissing  

 

Mevr.W.Wissing, weduwe 2-7RI veteraan: “Oh, het is niet waar. Heb ik een prijs gewonnen?  Oh 

Enig. Heel leuk. Een heel pakket met van alles. Ook kopjes? Dat is mooi zeg. Ik laat nog wel eens wat 

vallen, dus die kopjes en mokjes en zo, die zijn altijd welkom. Ik ga een foto laten maken met alles om 
mij heen! Dank je wel iedereen!” 
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Veteraan Wim Seijger, 5-9 RI, was even niet te vinden door zijn vrouw. “Prijs gewonnen? Waarmee? 

Ik roep mijn man wel. Waar zit die man van mij?” Gemompel op de achtergrond: “Mevrouw..prijs…” 
“Met Seijger. Heb ik een prijs gewonnen. Nou, dat is fantastisch zeg. Dank je wel. Wat heb ik 

gewonnen? Een senseo-apparaat met koffie erbij. “Zo, dat is een mooie prijs zeg. Dank u wel hoor.” 

Toe maar! Dank je wel hoor.”  

 
Veteraan Louis Pothoven, 5-5RI. (voorpagina) Dochter neemt telefoon aan. “Heeft hij prijs 

gewonnen?  Nou, als hij dat hoort krijgt hij tranen in zijn ogen. Hij gaat wel achteruit hoor. 96 jaar. Ik 

zal een fotoreportage maken van het uitpakken. Dank je wel hoor! Na ontvangst:”Dag Marianne, Toen 
ik mijn vader vertelde dat je gebeld had werd hij emotioneel. Nóg emotioneler werd hij toen ik vertelde 

dat hij met de verloting voor de veteranen een Senseo apparaat gewonnen heeft!Daarbij ook nog drie 

pakken koffiepads in de doos en het feestje was helemaal compleet! Heel hartelijk bedankt namens 

Louis Pothoven 5.5-RI.” 

 
Bij foto’s bedankt: Toos Meewis, veteranenweduwe, 1-3RI: “Het is niet waar. Weer een prijs 

gewonnen. Het kan niet op. Oh, maar een theepakket kan ik altijd goed gebruiken hoor. Heel erg 
bedankt hiervoor.”  

 
Veteraan Oostdam, nieuw, 4e Bat.G.R.P.I. Zijn  dochter neemt de telefoon over. “Mijn vader hoort 

slecht. Oh, heeft hij prijs gewonnen? “Pa je hebt prijs gewonnen! Superbedankt voor de prijs. Een 

senseo. Hij heeft alleen maar zo’n oude koffiezetter. Zo’n senseo is super handig voor hem. Na 

ontvangst: “Vanmiddag hebben wij het senseo apparaat ontvangen. Namens mijn vader wil ik jullie 

bedanken. Volgende week zal ik een foto van hem maken met het senseo apparaat.” 

 
Ger Swijnenburg, veteraan 436 Bat. Inf. Stoottroepen: “Gewonnen? Ga toch weg! Ik krijg er een 

rode kleur van. Ik schaam me een beetje omdat ik weer prijs heb. Maar het is veel te veel zo’n prijs. 

Oh, ja waardering uit het hele land. Hartstikke lief van iedereen. Te Gek.! Mooi, maar toch, het is 

enorm. Dank je wel voor alles!”  

 

Annie Smoorenburg, dochter veteraan F. Smoorenburg 5-6RI: “Pa ligt op de spoedeisende hulp. Hij 
is gisteren gevallen en moest na onderzoek weer naar huis. Vandaag ging het weer niet goed. Blijkt dat 

hij gebroken heup heeft. Maar wat ontzettend leuk dat hij prijs heeft gewonnen. Wat goed zeg, een 

koffiepakket! Hij is gek op koffie. Drinkt dat heel veel. Nou hij kan straks lekker vooruit.” Inmiddels 

kregen we het trieste nieuws dat sobat F. Smoorenburg kort hierna is overleden.  
 

              
                Veteraan B. Oostdam                 Veteraan Ger Swijnenburg        Veteraan F. Smoorenburg 
 

Veteranenweduwe van 413 Bataljon Inf Ria van Vliet-Mol bereikten we via dochter Johanneke: 

“Het klopt dat je mijn moeder niet te pakken krijgt. Het gaat momenteel niet zo goed. 

Medicijnvergiftiging. Maar wat leuk dat ze een prijs heeft gewonnen zeg. Ik ga het haar straks meteen 

vertellen! Dank je wel hoor!” (inmiddels gaat het gelukkig weer beter met de weduwe van Vliet.)  
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Mevr. Frida Zoontjens, 5RS-weduwe: “Heel leuk dat ik wat gewonnen heb zeg. Ik was blij dat de 

telefoon ging. Gezellig zo een praatje. Iedereen heel erg bedankt die punten heeft gestuurd!”  
 

Mevr. M. Smallenburg, weduwe 5e Genie Veldveteraan: “Oh, wat een geluk zeg. Wat leuk! Ik had net 

een vervelend bericht. Mijn zuster heeft haar heup gebroken, nu de andere kant. Ze was nog aan het 

revalideren van die andere breuk. Maar dan bel jij met zo’n leuk bericht. Dat maakt je dag weer goed. 

Natuurlijk laat ik een foto maken met de prijs hoor. O, wat leuk zeg.”  
 

     
         Veteranenweduwe Frida Zoontjes        Veteranenweduwe Ria van Vliet   Veteranenweduwe Mw. Smallenburg  

 

J. Heijnen, Veteraan 15 RS: “Zo, dat is niet slecht! Heel hartelijk bedankt. Daar ben ik heel blij mee 

met zo’n heel pakket koffie en mokjes.”Heel blij mee. Echt! Iedereen bedankt die punten stuurde. Heel 

blij ermee.”  

 

Ben van Zadel,veteraan 2e bat. AAT,  had zelf DE-punten en kreeg te horen dat hij ook mee kon 
doen aan de loterij. En wat denk je? Prijs! “Ik ben nooit zo gelukkig met een loterij! Leuk zeg. Na 

ontvangst van prijs: “Ik bel even om te laten weten dat het apparaat binnen is hoor. Dank je wel. Mooi 

ding. Mijn vrouw zit al met de gebruiksaanwijzing. Daar heb ik de rest van de middag geen last van!” 

 

 
                 Veteraan J. Heijnen                                          Veteraan B. van Zadel  

 

Veteranenweduwe 5RS, Maria Rijen- v.d. Plas: “Och Hallo Marianne. Ik ben vorige week gevallen. 

Op mijn gezicht. Gelukkig geen ernstige schade. En dan vertel jij mij nu dat ik prijs heb gewonnen. 

Een koffiepakket?! Wat leuk, geweldig, geweldig, geweldig, geweldig, geweldig ( echt vijf keer! ) Heel blij 
mee. Dank je wel en ja ik stuur je snel een foto hoor. Geniet van elkaar!” 

 
Mevr. J. Kraaij-Vogelsang, weduwe Stoottroepveteraan: “Wat enig dat ik een prijs heb gewonnen. 

Een theepakket? Oh, dat neem ik mee als ik naar de herdenking in Roermond ga! Een nachtje in een 

hotel. We hebben VIP-plaatsen. Hoe vind je dat. Heel erg bedankt voor alles wat je doet. Wat een werk 

allemaal.”  
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Mevr. H. Kuijvenhoven weduwe 2-7RI-veteraan, zat net met de voeten in de handen van de 

pedicure. We bellen straks nog wel terug. Met voeten alsof ze op wolken loopt komt mevrouw aan de 
telefoon. Marianne, wat leuk. Ik begreep dat ik prijs heb in de loterij. Een theepakket? Wat leuk. Ik 

ben 92 jaar nu, het is altijd leuk om iets te winnen. Ze vraagt zich af hoe dit allemaal gedaan wordt. 

“Nou, dankzij heel veel mensen uit het hele land die punten sturen.” “Je doet het zo met zo’n 

enthousiaste overgave. Dank je wel. Heel erg bedankt. Ik kijk morgen uit naar de prijs.”  
 
Lies de Renet, veteranenweduwe 2-6RI. Schiet spontaan in de lach. “Wonderlijk dat ik wat win.Nou 

daar zullen de kinderen verbaasd over zijn. Die geloven het niet. Ik heb één, nee twee keer in mijn 

leven wat gewonnen met een loterij. Heel vroeger klerenhangers en een keer een fazant. Dat was het. 

En nu weer prijs. Een koffiefilterzetapparaat met warmhoudkan? Oh, die warmhoudkan komt heel 

goed van pas. Ik heb er nog één van 60 jaar oud. Nog van mijn moeder geweest. Oh oh als de kinderen 

horen dat ik weer prijs heb.” 
 

Mevr. Walbrecht, weduwe 2-7 RI-veteraan: “Oh, wat heerlijk. Een prijs.  Een senseo.  Ik ben een 

echt koffiemens! Geweldig wat jullie dat zo doen! En de mensen die de punten sturen ook bedankt  

“Och……och wat heerlijk..!” Stuurt na ontvangst van de senseo nog een bedankkaart, versiert met 

plaatjes uit de nieuwsbrief. Ze schrijft: “Mijn zeer hartelijke dank voor het geweldige koffiemachine met 
bijbehoren. Het komt zo goed van pas en lekker makkelijk voor iemand van 92 jaar. Dat jullie dat 

allemaal nog voor elkaar spelen in deze tijd er zijn nog altijd engelen in deze wereld. Nogmaals mijn 

grote dank en hoop dat velen er ook zo over denken!” 

 

Sobat Chris Van Tilborg, 4-10 RI veteraan: “He zeg Marianne. Goeiemorgen zeg! Gefeliciteerd? 

Waarvoor? Prijs gewonnen? Goeiemorgen zeg!  Nou geweldig. Prima!” 

 
Veteraan C. Meyer, 5 RS, kreeg  Marianne maar niet te pakken om hen te vertellen dat er een prijs 

was gewonnen. Dus werd er contact gelegd met de dochter Irma. “Oh, wat leuk zeg dat ze een prijs 

hebben gewonnen. Het gaat nog aardig met mijn ouders, maar als je de prijs bij mij laat bezorgen dan 

neem ik die mee als ik naar hen toe gaat. Dat is makkelijker voor ze. Zo gezegd, zo gedaan. De prijs 

werd verrast in ontvangst genomen. “Ze zijn er erg blij mee. Dank je wel hoor” 

 

 
 
Met dit gezellige plaatje van veteraan C.Meijer, 5RS, en zijn echtgenote  eindigt het item reacties van 
de veteranen en weduwen. Komen er alsnog foto’s of reacties binnen, dan worden deze geplaatst in 
het decembernummer van Sepatoe Roesak 2023. Iedereen die mee heeft gewerkt om voor de 
prijswinnaars foto’s op te sturen heel hartelijk bedankt!   
 
 
Zonder de enorm vele reacties op de diverse oproepen in dagbladen en streekbladen was deze loterij 
niet tot stand gekomen. Met de koffie-,  thee- en Perlapunten kwamen heel veel mooie reacties, 
donaties en zelfs blijvende contacten. Heel intense verhalen en herinneringen, maar ook 
hartverwarmende reacties. Net als de reacties van de prijswinnaars, willen we de veteranen graag ook 
een flink aantal reacties van de puntendonateurs laten lezen. Hier volgt een selectie van de honderden 
mailtjes die hier met de inzameling in 2023 zijn binnengekomen.  
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“Mail je niet voor een aanmelding voor de veteranen commissie maar ik heb zeker enkele honderden cq 

duizenden  spaarpunten van Douwe Egberts, hebben jullie daar nog belangstelling voor? Wil deze 
uiteraard naar jullie opsturen, ben nl zelf van Indische oorsprong,vandaar.” 

 

 “Aangezien de vader van mijn dochter uit Indonesië komt en mijn schoonvader Indië veteraan was, 

vind ik dit een goed doel voor de zegels die wij gevonden hebben, na het overlijden van mijn moeder.” 
 
“Ik ben blij dat mijn punten op zo’n goede plek terechtkomen. Ze lagen al jaren in de kelder. Blij dat ik 

ze niet weggegooid heb. Doe er veteranen plezier mee. Het is ze gegund.” 
 

“Wij hebben een doosje vol DE-punten. Als zoon van een voormalige KNIL militair willen we die graag 

doneren.” 

 

“Getrouwd met een indo... .wiens vader in de oorlog in Indonesië is omgekomen. Veel medeleven met 
de veteranen waar er steeds minder van zijn. Voor mij een goed doel en vindt het dus de moeite waard 

om mijn punten naar toe te sturen.” 

 
 “Het doet mij deugd dat er toch steeds mensen zijn die actie ondernemen voor andere mensen! Dit 

doel vind ik uiteraard ook prima. Ik wens jullie heel veel punten toe.” 
 

“ In Indië liggen mijn roots, ben in Surabaja geboren en op 4 jarige leeftijd naar Nederland gekomen. 
Dat is ook de reden dat ik hier graag mijn kleine bijdrage aan lever. Wat mooi om te horen dat jullie 

zoveel werk doen voor de veteranen, en ben blij dat ik daar een klein steentje aan kan bijdragen.” 
 

 “Leuk uw bericht te ontvangen. Denk iedere keer aan u als ik weer een DE puntje in het blikje in de 

keuken doe ! En aan de blije gezichten van degenen die u gaat verrassen. Doe het graag, hartelijke 

groeten en alvast bedankt voor de nieuwsbrief !” 

 
“Graag gedaan Marianne, ik ben dan wel geen echte veteraan maar heb wel in militaire dienst gezeten 

van november 1969 tot februari 1971. Ik ben in Duitsland (Seedorf) gelegerd geweest.” 

 
“Ik heb je oproep gezien in de krant en heb nog zo ongeveer 2.000 punten liggen. Wat is je adres dan 

stuur ik ze op. De jongste veteraan zal inmiddels de 90 al wel gepasseerd zijn. Mijn schoonvader was 

ook een Indiëveteraan; dus sowieso goed besteed.”( red. de jongste veteraan bij ons is 95 jaar!) 

 
“Mijn pa was ook in Indië, Semarang. Hij deed altijd voorkomen dat ie daar een luizenleven had als 
motor-ordennans. Er waren  foto's van een lachende soldaat met een motor. Hij had een heleboel 

vrienden uit die tijd en mijn ouders gingen altijd naar een reünie in Utrecht. Het was een lang-leve-de 

–lol-gebeuren. Ik heb het altijd voor kennisgeving aangenomen. Ik had ook totaal geen band met de 

man. Zijn broer daarentegen heeft wel veel narigheid meegemaakt en  heeft daar zijn leven lang last 

van gehad. Mijn tante heeft dat na zijn dood verteld. Ik heb dus niet veel over die oorlog meegekregen. 

Ik heb in de loop der jaren wel begrepen dat het voor veel van die jongens toen een levenslang trauma 
is geweest.” 
 
"Het onderwerp ‘Indiëveteranen’ heeft e.a. losgemaakt bij me. In de familie is een zwager gesneuveld 

tijdens de Bersiap.  Mijn schoonvader is geronseld voor het KNIL en op de boot naar Indië gezet, daar 

het beste ervan gemaakt tot de Jappen binnenvielen,vervolg: dwangarbeid aan de Pakan Baru 

spoorweg en daarna afgevoerd naar Japan, dwangarbeid in de mijnen bij Nagasaki en daar de 

atoombom overleefd, terug in Indië  en is in de Bersiaptijd  getrouwd.  Hij keerde  in de loop van 1946 
terug naar Nederland, berooid, zware jaren. Mijn schoonvader kreeg leukemie, jaren na de A-bom en 

overleed snel daarna. Zijn zoon en een dochter zijn beiden aan kanker overleden en de jongste dochter 

is jong overleden. Hun moeder overleed kort na haar man. De hele familie van mijn schoonmoeder 

heeft kort na de oorlog Indië berooid verlaten, naar NL of USA.  

Het rakelt veel op. Zal herkenbaar zijn. Los van het bovenstaande maakt deze tijd rond 4 en 5 mei, alle 
verhalen in de media met oorlogsherinneringen  toch altijd dat je extra stilstaat bij alle ellende die de 

oorlog veroorzaakt heeft. We mogen blij zijn dat we hier nu in redelijke omstandigheden leven. Zeker 

als we beseffen hoe het in Oost Europa nu gaat door een idioot in het Kremlin en niet te vergeten de 

hele vluchtelingenproblematiek. Nogmaals veel succes met jouw goede werk voor de Indië Veteranen. 

Velen daarvan zullen het moeilijk hebben met de herinneringen/ervaringen, zullen zich zelfs misbruikt 

voelen. Ik denk aan hen!”  
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“Veel succes met dit mooie doel; mijn moeder en ik dragen de Indiëveteranen een warm hart toe.” 
 
“Mijn vader is ook Indiëveteraan, dus draag graag een steentje bij. Helaas leeft hij niet meer, hij is in 
1926 geboren. Hij vertelde er nooit zoveel over. Volgens mij was hij er van 1950-1953.Ik heb wel eens 

geprobeerd om meer info te krijgen via Den Haag, maar dat is niet gelukt. Succes met de loterij!”  

(red.: Tip gegeven om de staat van dienst aan te vragen). 
 
“Ik weet hoe het met veteranen zit, ikzelf ben al ruim 40 jaar bezig met de Engelse en Poolse veteranen 

die altijd in september naar Arnhem/Driel komen. Jammergenoeg gaat het nu in een razende vaart 

met de laatsten, zo is er nu nog maar één Pool in leven en zo'n 20 Engelsen. Gelukkig hebben er vier 
toegezegd tóch weer te komen in september! Maar ja, afwachten hé! In ieder geval komen de DE-

punten goed terecht, dat is het voornaamste...!” 
 
“Als meisje van een jaar of 8, woonde ik met mijn moeder en oudere broer in Malang.(ind.) Heb 

meegemaakt dat op een nacht het pleintje voor ons huis plotseling bezet was door Hollands sprekende 

militairen die de Tropennachten maar verrekte koud vonden. Mijn vader was op zee. Mijn moeder heeft 

die ochtend koffie geschonken voor de soldaten. We hadden een muurtje om het terras waar ze kopjes 
op had gezet zodoende konden de manschappen om de koffie komen. Als ik me goed herinner waren ze 

van de Irene Brigade. Nu kun je begrijpen dat ik de Indiëveteranen een warm hart toe draag. Het is 

alleen heel jammer dat er niet meer punten in het doosje zaten.” 
 
“Waar kan ik de punten van DE en Perla heen sturen? Mijn overleden vader was ook een 

Indiëveteraan. Mijn vader diende bij de Irene Brigade.” 

                                                                          
 “Wat leuk om te lezen dat jullie zo enthousiast zijn! Mijn moeder wist niet zo 

snel hoe ze het in zou pakken en had nog oude enveloppen uit de doos “wie 

bewaart die heeft wat”.  En zodoende kwam ze zelf op het idee om de punten in 

een koffiepak te doen. Mijn moeder is zelf in Bandung geboren en in 1956 naar 

Nederland gekomen. Ze kan zich niet zoveel meer van herinneren en praat er 

haast nooit over. Ben blij dat de punten uiteindelijk een mooie bestemming 
hebben, het is jullie gegund!”                          Joop toont de originele verpakking. 
 
“……In ieder geval heeft je actie zo te horen succes en steeds weer benieuwd wat 

de postbode komt brengen. Het succes gaat natuurlijk ook samen met degenen 

die de actie opgezet hebben en dit met veel enthousiasme en plezier doen, dus je verdient alle lof 

hiervoor. Ik wens je hier verder veel succes mee en ik hoop dat er veel bonnen mogen binnen komen 
zodat er veel veteranen en hun gezinnen blij gemaakt kunnen worden.” 
 
“Bedankt voor de mail dat je de Douwe Egbertspunten hebt ontvangen. Ik heb ook vaak voor een 

stichting een advertentie geplaatst en weet dus dat het erg veel werk is om de binnengekomen punten 

te knippen en tellen, daarom heb ik ze zo opgestuurd, dat bespaart jullie tijd. Heel veel succes verder 

met het goede werk dat jullie verrichten. Ik zie graag de nieuwsbrief tegemoet.” 

 
Veteranendochter en jaarlijkse DE-puntendonateur stuurde anoniem haar punten op maar met een 

kaartje. Marianne herkende haar toch en stuurde bedankje. Dit is haar reactie: “Ik hoopte dat ik 
volstrekt anoniem zou blijven! Ik vind het voor jou altijd zo’n gedoe voor die luttele puntjes in het 

toetsenbord te moeten klimmen! Je hoeft er echt niet op te reageren, ik weet dat je het leuk vindt en je 

hebt het druk genoeg!” 

 

“Ik las in t AD dat u voor Indië veteranen, punten zoekt. Ik, als Libanon veteraan wil  hier graag 
gehoor aan geven. Als u mij het adres wil geven, waar ik ze naartoe moet sturen, dan ga ik ze zsm 

versturen.” 

 

“Ik las het oproepje voor DE punten in Kontakt ten gunste van Indiëveteranen van heel Nederland.  

Zijn daar ook oud KNIL militairen onder? Zij zullen allen behoorlijk op leeftijd zijn gezien de tijdslijn. 

Any way, ik heb 5 bundels van 1000 punten gespaard.” 
 
 “Ik ga alle punten bij elkaar zoeken en ik stuur het morgen op naar het adres welke u mij  gestuurd 

heeft. Ik hoop dat meerdere mensen dat gaan doen, succes ermee hoor.” 
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“……Marianne: Hoe mooi vind ik het dat u in uw 'zegeltrommeltje' ons adres heeft gedaan om later nog 

eens punten te sturen.” 
 

 “Ik stel jouw leuke mailtje heel erg op prijs. Dank je daarvoor. Ook de nieuwsbrief te mogen 

ontvangen stel ik enorm op prijs. Inmiddels heb ik best wel een behoorlijk aantal mensen hier in 

Heerlen bereid gevonden hun DE-punten aan mij te geven; zodat ik ze kan doorsturen naar jou. Dus 

nog even geduld, ze komen er aan. Ik ondersteun jouw initiatief van harte en wens jou heel veel succes 
daarmee.”  

 

“Ben zelf ook actief bij herdenkingen en heb dus ook contact met veteranen. Wij zetten ons in voor 

onze Poolse Bevrijders. Zij hebben 28 dagen strijd geleverd om ons Baarle te bevrijden. Hierbij zijn 

bijna 100 Poolse soldaten gesneuveld. Wij herdenken onze bevrijding op de eerste zondag van oktober. 

Twee jaar geleden was er nog een Poolse veteraan aanwezig. Hij was wel 97 jaar maar nog helder van 
geest. Hij had hier zelf strijd geleverd. Ik zit sinds 1994 in onze herdenkingsstichting en wij werken 

naar een lustrumherdenking in 2024, nl 80 jaar bevrijd. Wij willen er voor zorgen dat onze bevrijders 

in beeld blijven en niet vergeten worden. Ik ben van net na de oorlog en dat wil ik ook zo houden.” 

 
“Dankjewel voor je uitgebreide antwoord. Heel vriendelijk. Nieuwsbrief hoeft verder niet hoor. Ik heb 

nogal een druk bestaan en er ligt meestal ongelezen lectuur op me te wachten. Heel goed wat jullie 

doen en succes hiermee toegewenst.” “Ze, de punten, zijn verzonden. De verzendkosten zijn voor mij 
hoor. Wel graag de nieuwsbrief!” 
 

“Goed doel! Mijn vader was ook Indiëveteraan. Ik heb nog een aantal zegels. Ik zal ze kosteloos naar u 

opsturen. Ik had ook nog een aantal zegels gekregen van een cliënt van mij (uit de thuiszorg). Haar 

man is ook in Nederlands-Indie geweest. Ze had toevallig de advertentie ook gelezen. Mijn vader zat in 

het bataljon 5-6 RI, genoemd de Zwarte Panter. Daar zaten veel soldaten uit Brabant en Limburg in. 
Vorig jaar is daar bij Omroep Brabant nog een serie over geweest met de titel Oost-Indisch Doof. De 

verslaggeefster Hanneke Coolen-Closters is terug geweest naar Indie en liet zien waar haar opa toen 

gestreden heeft. Was erg confronterend om te zien. Ik hoor wel of de punten zijn aangekomen. Veel 

plezier ermee.” 

 
“Ik heb weliswaar geen Indiëveteraan in de familie, vanuit mijn familie gaat wel veel sympathie richting 

de veteranen. Wij, als Indische Nederlanders, hebben eerst tijdens de bezetting door de Jap veel 

geleden en vrijwel alles verloren, echter de Bersiap-periode was eigenlijk net zo erg. Mijn familie heeft 

dikwijls doodsangsten moeten doorstaan. Mede dankzij hen die wij nu de Indiëveteranen noemen, 

heeft iedereen (lees: zij die de periode ervòòr hebben overleefd) het er in die levensgevaarlijke periode 

goed vanaf gebracht. Ik hoop dat er veel DE-punten zijn binnengekomen en dat er mooie prijzen voor 
de verloting kunnen worden aangeschaft. De nieuwsbrief zie ik met belangstelling tegemoet.” 
 
“Gefeliciteerd met dit prachtige initiatief. Allereerst heel hartelijk bedankt voor je vlotte en lieve 

reactie. Het was echt leuk om dit te lezen en dat we qua veteranen op één lijn zitten. Zelf ben ik van 

Engelse afkomst en mijn vader was een WO2-veteraan. Met D-Day aan land gekomen en zo verder. Zo, 

ik draag ze allemaal een warm hart toe en ben in Engeland ook veel in de legend geweest. Dit is een 

club voor veteranen waar ze met elkaar een biertje drinken en herinneringen ophalen. Heel fijn om 
daar te zijn. Een broer van vader was in Singapore en de ander in Birma. Allen zijn teruggekeerd uit 

de WO II. In mijn werk als verpleegkundige heb ik veel contacten gehad met veteranen van Kumpulan 

uit Bronbeek te Velp. Ook zij hebben een hele zware tijd gehad en geen mogelijkheid om een gezin te 

stichten.  Ik wil je veel succes wensen met je goede werk en mocht ik iets voor jullie kunnen doen in 

welke zin dan ook hoor ik het graag. Ik verheug me op de nieuwsbrief.” 
 

“Fijn, dat de post goed aangekomen is. Fijn, dat ze (de punten) goed terecht komen bij de veteranen. 

Veel succes met jullie werk voor de veteranen. Fantastisch!” 

 

“Goedemiddag, goed initiatief. Ik stuur de punten in een rouwenvelop, dus niet schrikken. Graag 

ontvangen wij de nieuwsbrief. Mijn schoonvader (overleden) is daar ook tijdens de oorlog gestationeerd 
geweest.” 

 

“Omdat ik over enkele weken op vakantie ga, zal ik de punten nog deze maand opsturen. Ik ben zelf 

Indisch en geboren op voormalig Nederlands Nieuw Guinea .Vanwege negatieve ervaringen van mijn 

ouders en vriendinnen met het koloniale systeem vroeger en de daarop volgende politionele acties, is 
mijn gevoel niet overwegend positief jegens Indië veteranen. Maar velen werden ook maar gestuurd, 

zoals de Russische soldaten nu naar Oekraïne.” 
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 “Zojuist 'n dikke, vette enveloppe met naar schatting min. 10.000 punten naar jou gepost, 't kon nog 

net als briefpost ( € 4.-- porto ) anders was 't een pakket geworden. 't Was jaren sparen maar nu 
hebben ze 'n goede bestemming gekregen. Veel succes met jouw actie en ben benieuwd naar de 

afloop.” 

 

 “Wil je zo vriendelijk zijn om mij een adres te geven, waar ik DE  zegels naar toe kan sturen. 

Zal deze , met veel plezier zenden. Heb zelf ook veel met Indonesië.” 
 

“Leuke actie en ik kan een paar honderd punten opsturen, zeg maar waar naar toe, de porto betaal ik 

zelf. Succes verder.” 

 

“Beste Marianne. Heel graag gedaan. Ze verdienen het. Jullie dank voor het mooie initiatief. 

 
“Ik las een tijdje geleden uw oproep voor DE en Perla zegels in het AD. Ik heb ze voor u als u wilt. 

Vooral als het om Indiëveteranen gaat, wil ik ze wel schenken. Ergens heb ik nog een blikje met veel 

punten, maar die moet ik nog opzoeken na de verhuizing.” 

 

“Sinds ik gepensioneerd ben, drink ik geen filterkoffie meer anders kan ik punten blijven sparen en 
naar u opsturen. Ik drink tegenwoordig oplosbare koffie. Het is heel leuk wat u doet voor de veteranen 

en hun weduwen. Ik wens u veel succes met uw hulp aan de veteranen en hun weduwen.” 

 

 “Ik heb in 't verleden wel 's meer DE-bonnen naar je opgestuurd en zal 't weer doen, als je me jouw 

adres geeft, want dat weet ik niet meer. Voor 'n goed doel ben ik altijd te porren. Houdoe.” 

 
 “Uw vraag om punten voor de Indiëveteranen te doneren doe ik graag want ik draag ze een warm hart 

toe. Ik heb Indische mensen in mijn vriendenkring en ik respecteer hun cultuur en de meesten koken 

ook nog heel lekker. Ik heb een lieve Indische vriend, we zijn geen stel maar hele goede vrienden en af 

en toe brengt hij me heerlijk Indonesisch eten en drinkt een koffie toebroek bij mij en hij heeft me roti 

Kukus leren maken. Ik vind het fantastisch dat je dit op gezet hebt en wil graag op de hoogte blijven 

met alle ontwikkelingen van de Indiëveteranen. Heel veel succes met de loterij.” 
 

“Hartelijk dank voor je brief(je). Fijn dat het( De punten)  goed is aangekomen en dat we er een ander 

plezier mee kunnen doen. Het is voor ons niet specifiek voor de veteranen,  maar het gaat ons er meer 

om dat je een ander kan helpen of een plezier kan doen met iets wat wij misschien gewoon vinden 

maar voor een ander iets extra's kan zijn. Ik denk b.v. aan dekens of kleding voor Oekraïne. Uiteraard 
wensen wij jullie veel succes met het werk wat jullie doen in de toekomst. Leuke brief trouwens!” 

 

“………De punten verdwenen, in een blik te wachten, eigenlijk waarop? Tot ik jouw oproep in het AD 

zag en dacht, dat is een mooie gelegenheid om de punten aan een goed doel te geven. Temeer 

aangezien mijn bet-bet-bet overgrootvader ook in het voormalige Ned. Indie heeft gediend ( ergens in 

1840/1850) en ik in het bezit ben van een medaille ( en draag-medaille) die hij toen heeft ontvangen 
bij terugkomst in NL. Schaf voor deze en andere punten mooie dingen aan voor je loterij tbv de 

veteranen.” 

 

“N.a.v Uw verzoek om DE-punten in het B.D.,weet ik nu wat ik met die duizenden DE_punten in de 

keukenlade kan doen. Ze zijn van u en dit om uw sympathieke actie te ondersteunen. Je hebt me 
aangenaam verrast met “sepatoeroesak.nl”. Mijn schoonvader heeft als militair de slag om de 

Grebbeberg meegemaakt en is in 1946 commandant van het 2 – 7 RI op Java geweest. Echter na enige 

maanden is hij door een sluipschutter neergeschoten en als oorlogsinvalide met de Oranje 

geëvacueerd. Later is hij o.a. burgermeester van Woerden geweest. Zelf ben ik geboren in Bandoeng en 

veteraan. Ik heb nl. mijn militaire dienstplicht in N.N.G. (1960) vervuld.  Mijn vader is als 

krijgsgevangene in Maoemere ( Flores ) in 1943 overleden en herbegraven op het Nederlands Ereveld 
Kembang Kuning te Soerabaja. Hij was geen beroepsmilitair maar “landstormer”. Komende week zal ik 

de punten opsturen. Ik wens je veel succes.” 

 

“We gaan gewoon weer verder sparen voor volgend jaar, ook dank namens mijn ouders.” 

 
“Ik las je oproep in de krant en ik wil daar graag op reageren. DE punten spaar ik al jaren maar ik doe 

er helemaal niets meer mee. Ik had al eerder gehoord van een dergelijk initiatief voor een ander doel en 

dat leek me een goede reden om met het sparen door te gaan. Jouw oproep sprak me meteen aan 

omdat ik ook Indische roots heb en dat maakt het des te leuker om er een steentje aan bij te dragen.” 
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“Onze ouders waren ook Indiëveteranen. Inmiddels overleden. Mijn vader is van de 7december divisie 

en was bij de verbindingen. Ik zal zorgen dat je de punten krijgt.” 
 

 “Ik zie de nieuwsbrief als oud dienstplichtige marinier wel tegemoet, ik heb dienst gedaan 50-51 op 

Aruba vandaar geen veteraan.” 

 

“Ik schrijf u deze brief omdat mijn oog viel op de woorden sepatoe roesak. Het klonk voor mij Maleis in 
de oren en dat klopte ook wel. Op de site www.sepatoeroesak.nl las ik over de Tijgerbrigade waar uw 

vader bij had gediend in het voormalig Nederlands Indie. Mijn vader heeft gediend bij de X-brigade. Ik 

weet niet of dit al voor de oorlog was of nadat hij uit krijgsgevangenschap terugkwam ( net zoals bij u 

werd daar bij ons thuis niet over gesproken.) Zelf is ons gezin in april 1957 met de Johan van 

Oldenbarnevelt naar Nederland gerepatrieerd. Toen ik in 1970 mijn militaire dienstplicht moest 

vervullen ben ik in Oirschot gelegerd geweest bij 42 Schoolcompagnie van het Bataljon Limburgse 
Jagers. Na vier maanden vertrokken wij naar Seadorf waar  het 42 BLJ gelegerd was. Na mijn 

diensttijd ben ik de burgermaatschappij in gegaan. Nu ik met pensioen ben heb ik een interessante 

vrijwilligersbaan bij het Cavalerie Museum te Amersfoort; dus nog bijna dagelijks zie ik de expositie in 

de Indie-hoek van het museum. Mocht u nog meer activiteiten organiseren waarbij DE-punten nodig 

zijn, dan spaar ik gewoon door.” 
 

“Ik stuur de Perlakaarten op, bedankt voor dit mooie initiatief en ik hoop dat jullie veel punten en 

kaarten mogen ontvangen! “ 

 

“Ik draag de veteranen een groot hart toe. Was zelf in dienst lichting 66-4 en ga regelmatig kijken in 

Den Haag  naar het defilé. Kreeg van oud militairen regelmatig het blad Check Point. Wil wel iets kwijt, 
zit in het bestuur van de enige vereniging in Nederland die een blad en figuren uitgeven in tin. Hebben 

regelmatig contact met defensie, doen ieder jaar mee aan de vriendendag van de cavalerie in 

Amersfoort, hebben wel eens een clubdag georganiseerd in Bronbeek, samen met defensie een serie 

figuren uitgegeven vanwege 200 jaar Koninklijke Landmacht en er is een museum van tinnen figuren 

in Ommen het NTFM. Als je iets wilt zien van onze club kijk eens bij www.modelfiguren.nl en ga naar 

de web shop, daarin vind je een serie figuren van het KNIL en de mobilisatie periode. Zal blijven 
sparen voor jullie en veel succes met jullie goede werk.” 

 

 “Graag wil ik mijn punten geven. Als dochter van een Indiëveteraan kan ik geen betere bestemming 

bedenken. Hoe komen ze bij jou? Ik hoor het graag.” 

 
“Mijn vader was lang geleden ( jaren 30 en 40 ) bij het KNIL, vandaar dat je berichtje opviel.”  

 

“Naar aanleiding van je oproep in het AD stuur ik je wat DE punten. Ik heb ze al heel lang in huis, 

mijn vader geboren in 1914 heeft ze nog gespaard. Zelf ben ik in Indië geboren in een Jappenkamp op 

het eiland Sumatra en mijn verdere jeugd in Indonesië doorgebracht. Ik woon al jarenlang in Frankrijk 

maar lees iedere dag Het Algemeen Dagblad digitaal.” 
 

“Wij wensen je heel veel succes met het goede en dankbare werk, namens mijn vrouw ,die in haar 

kinderjaren meemaakte dat buurtgenoten uit Indonesië kwamen.” 

  

 “Ik doneer graag mijn DE spaarpunten voor prijzen voor de Indiëveteranen. 
Mijn eigen vader was ook een Indiëveteraan. Hij is in het voorjaar van 1948 in dienst gegaan en 

ingedeeld bij de Huzaren van Boreel. Hij is in oktober 1948 naar Indië gestuurd tot juni 1950. Hij zat 

bij het 41e ZVE in Bandung. In dit gebied was een bestand dus hij heeft gelukkig nooit hoeven 

vechten. Hij heeft ook omdat hij geen nare dingen heeft meegemaakt veel over zijn diensttijd in Indië 

verteld. Mijn man en ik zijn in 2010 vier weken in Indonesië geweest, ook in Bandung, maar hebben 

dit niet echt goed meer met hem kunnen delen omdat hij toen al dementerende was. Hij is in augustus 
2011 overleden. Hij was 83 jaar oud.  Ik heb een hele lieve vader gehad die stapelgek was op zijn 

dochters en ons altijd mee op pad nam naar de bioscoop of de ijssalon.” 

 

“Ik heb je gegevens in een glazen pot opgeschreven zodat ik de volgende keer ze weer naar je toe 

stuur.” 
 

“Een veteranendochter ! Daar kan en mag je trots op zijn! Ik heb, heel lang geleden in Wageningen 

gewerkt en woonde op kamers naast hotel de Wereld. Het defilé, toen nog met prins Bernhard erbij,  

maakte altijd veel indruk op mij. Vooral de veteranen. Fijn voor je dat je actie loopt, maar wat een 

werk. Compliment van mij voor je inzet, met  groet van huis tot huis.” 
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“Veel succes. Zelf dochter van Indonesische moeder uit Sawaloento-Sumatra. Vader Nederlander.” 
 

“Als zoon van een Indiëveteraan wil ik graag mijn DE-punten schenken. Mijn vader is jaren geleden al 

overleden. Hij diende als dienstplichtige bij het 425 B.I., van maart 1949 tot oktober 1950. Hij zat bij 

hetzelfde bataljon als Ant. P. de Graaff, die verschillende boeken over de militairen in die tijd 

geschreven heeft. Er zijn dus wel dingen die mijn vader verteld heeft die ook door De Graaff worden 
beschreven.” 

 

“Een oom ( Koos Bas ) van mij heeft er ook bij gezeten maar is al jaren geleden overleden zijn vrouw 

leeft nog en word dit jaar 96.” 

 

“Hierbij de beloofde Perla-punten. Ik heb geen idee hoeveel het er zijn. En heb ze al een poosje liggen. 
Hopelijk kun je er nog iets mee en helpt het een beetje mee voor jullie mooie vrijwilligerswerk. Ik zou 

het inderdaad fijn vinden om later eens te horen hoe het allemaal is gegaan. Ik wens jullie veel plezier 

met al deze veteranen die het dubbel en dwars verdiend hebben dat er aandacht aan hen en het 

verleden besteed wordt.” 

 
Ik heb gelezen in het AD dat u weer (beter gezegd nog steeds) prijs stelt op gespaarde DE punten. 

Toevalligerwijze dacht ik van de week aan u toen ik weer eens een puntje in ons DE verzamel blik 

stopte. En zie mijn oog viel gisteren op uw vraag in het verzoek rubriekje van het AD.” 

 

 

 “Ik ben zelf van Indische afkomst, heb de oorlog meegemaakt als klein meisje van 4 jaar. Gelukkig 
heeft mijn vader het overleefd, op een paar ooms na. Mijn ouders leven niet meer. Ben nog wel naar 

Indonesië met vakantie geweest samen met mijn man, je houdt het niet voor mogelijk maar hij vond de 

doerian (vrucht) heel lekker, helaas is hij ook overleden, mis hem heel erg. Het leven gaat verder.” 

 

“Bij deze mijn bijdrage. Ode aan mijn schoonvader, inmiddels overleden. Heeft maar mondjesmaat 

losgelaten over zijn diensttijd in Indie.” 
 

“Onze veteranen maakten onze vrijheid mogelijk, daar denk ik ieder jaar aan. Vorig jaar met een 

93jaar oud familielid( Indiëveteraan), herdenking 4 mei bezocht. Hij in zijn nieuwe pak inclusief pet. 

Heel bijzonder. Succes met de punten. Ik bewaar je adres voor de volgende portie!” 

 
“Hierbij de DE-punten. Ik zal ze ook in de toekomst bewaren. Mijn schoonvader was een KNIL-militair 

en in 1952 is het gezin naar Nederland gekomen. Ik wens jullie succes en veel plezier met de 

verloting.” 

 

“Fijn dat ik een bijdrage kan leveren middels deze DE-zegels voor de veteranen. Hopende dat je 

daaraan iets hebt en ik ben blij dat ik er vanaf ben!” 
 

“Bij de kringloopwinkel werk ik als vrijwilliger. In een doosje zaten allemaal DE-punten, ze werden 

bijna weggegooid. Gelukkig wist ik van jou actie en mocht ik ze meenemen. Veel succes met de loterij 

en het verzamelen van prijzen. “ 

 
“Mijn vroegere buurman heeft op de boot gevaren naar Indonesië en de eilanden in de oorlog. Hij is op 

95jarige leeftijd overleden in 2021. Maar hij vertelde altijd over die tijd en bezocht ook de 

veteranenclub met zijn vrouw. Ik denk dat zijn kinderen de foto’s hebben bewaard van toen, maar dat 

weet ik niet zeker.  Om op deze wijze zijn gedachtenis in ere kan houden vind ik dat geen probleem 

hoor. Zij hebben hard gevochten voor het land en veel geleden,  maar zullen ook mooie herinneringen 

hebben aan die tijd.” 
 

“Hierbij de punten. Het zijn er niet zo heel veel, maar alle beetjes helpen niet waar. Ik draag de 

veteranen een warm hart toe. Ik had er ook enige in mijn familie. Die zijn inmiddels overleden. Ik ben 

zelf ook al 80 jaar maar nog steeds geïnteresseerd.”  

 
“Ik heb enorme bewondering voor uw inzet voor de veteranen. Wij hebben een marineachtergrond en 

dan mogen de veteranen niet vergeten worden. Uw adres heb ik nu in  mijn “zegeltrommeltje”, dus als 

ik er weer een aantal heb, stuur ik ze aan u op. We zijn maar met zijn tweetjes, dus het gaat niet zo 

snel.”  
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“Hier de beloofde punten. Ze waren nog van mijn moeder die een paar jaar geleden is overleden. Ik 

dacht steeds: er komt een moment waarvoor ik ze kan gebruiken en dit is nu het moment. In de geest 
van mijn moeder zal ze het hier volledig mee eens zijn geweest. Succes en ik hoop dat je er weer 

mensen blij mee kunt maken.” 

 

(red.: Na een visite bij ons thuis van een DE-donateur vroegen wij ons af of zij door al onze verhalen 

geen tetterende oren had na haar bezoek aan ons. “Die tetterende oren waren er zeker, maar ik kwam 
wel thuis met een hele grote grijns op mijn gezicht. Ik heb ook echt genoten van jullie en jullie 

verhalen! Ik heb enorm veel bewondering en respect voor hoe jullie je inzetten voor met name de 

Indiëveteranen. Wat een dankbaar werk en wat een geweldige verhalen levert dat op. Ik voelde me heel 

erg welkom bij jullie en zal ook zeker nog eens een bakkie komen doen!” 

 
 

DE- en Perlapuntendonateurs 2023:   
 
Anja van Aalen, Sjanet Adank, Gemma Albers, Mw. Allewijn, A. van Altena, Marjan en Jeff van Amersfoort, Joyce 
Anen, Mw. Antonissen, Loes Artz, Jan van Asveld,  Leo Barlag, Inez Baronner, Ina Beck, Dineke van Bemmel, Ria 
van Bennekom, G. Benning, Lies van Benthum, Helene van de Berg, Phia van den Berg , Michiel van Bergen, Dick 
en Jaukje Beumer, W.H. Beumer, Joyce Bijlsma, S. van Bijsterveld, Mart Billekens, Truus Birsak, Beppy van 
Bokhoven, Henk Bongaarts, G. Bonsma, Theo van der Booren, Gerard Bosch, Francien Boumans, A.M. Brand en 
flatgenoten, Marc Braun, H. Breitkopf, Jan van Breugel, Juliette Britt, Tina Broers, Rikie Brok, Marijke 
Bruggeman, Toon van Bueren, Jaap Buth, Cees van Campen, Kitty Claassen, Annelies Crooij, Henriette van 
Dasselaar, Marian Dekkers, Maria van Delft, Riet en Frans Deuling, Marien Dijke, Hans Dijkman, Henk Dinnissen, 
Iris Diriks, Riet Dodemont, Rachel Don, Mw. Diny Dudok, Mw.E. van Eck, Femmy Eikelboom, Carla Eisenberger, 
Willem van der Endt, Edwina Engelberts, Thea van Engelen, Yvonne en Bianca Erardus, Ton Erisman, , Mevr. 
Evrengun, Rieky Fabrie, Peggy Frederikz, Inge van Gelder, Willemien van Gendt, Joop Gerritsen, Edith Geurts, 
Mw. Goedewaag, Carla Goetheer, Winnie Goldman, Nell Gonzalez, Tonnie Gooskens, Irene Gootjes, Cobie 
Gouwen, Marianne en Wim van Grieken, Nora en Gerrit Groenendijk, Tineke de Groot, Jolanda de Groot, Menno 
’t Hart, Corrie van der Hart, Elly van Heeswijk, Brigitte Helling, anoniem, Peter Heuperman, Hans Heijstee, Yvette 
Hillebrink, Astrid Hoek, Jansje Hofman, Ina Hoftijzer, Adam Holkamp, Corrie Hondong, Peter van der Hooft, Bep 
Hoogwerf, Lia ter Horst, Anne Houthooft, Gea Huisman, Lia van Iersel, Berna IJzermans, Gijs van Iterson, Ad 
Jacobs, Renee Jacobs, Ida Jansen, Rob Kamer, Ruud Kann, Thea Kanters, Tilly Kanters, Marieke Keizer, Jacq 
Kerskes en Hannie Olree, Henny en dochter Klaus, Wouter Kleist, Sonja de Kloet, Sylvia Kloppenburg, Nienke 
Koedam, Hanny Kolders, Emily Koot, Henny Kosman, Patricia Koster, Rob van Krieken, Els de Krijger, Marlene de 
Kruijf, Julia Kruijsen, Anneke Kruisheer samen met Mw. R.de Roos en Mw.E. Kooijman, Mieke Lamers, Astrid 
Lapperre, Bouke van Leeuwen, Wilma Lieffering, Lies en Diet, Liesting, Nico en Neeltje van der Linde, Toos van 
der Linden, Jannie van der Linden, Mauk van der Linden, Louise Loor, Irma Lubbersen, Astrid Maagdenberg, Jan 
en Margreet Maasdam, Frank en Ineke Marcus, Truus Marcus, Liesbeth Meuldijk, Theo en Marianne Meyer, 
Mw.Annie Minderman, Greet Mooijer, Cees Mostert, Ans Naaldenberg, Aad Niemans, Rem en Rens Niewzwaag, 
Martina Nijhuis, Marion Nooren, Mw.L.C. Notenboom, Jos Ongering, Jaap van Oort, Janette Oosterwijk, Willy 
Ouwehand, Mw. M. Owen, Ciel Papavoine, Pieter Paulusma, Francis Penninks, Chris Peterse, Els Pex, Thea 
Pickhard, Joop Plant, Marie Louise van der Pol, Erik van Poppelen, Nel Raijmakers, Margot de la Rambelje, Corry 
Rath, Riky Reder, Wietske Renes, Liesbeth Resoort,  Jan Ritzema, Ben Roelofs, Jos en Nel Roode, Wilma de Rooij, 
Ilse van Rossum, Roy Rudolph, Wim Ruigrok, Loes Rutten, Jan Schäffers, Cees van Schaik, Laura de Schepper, 
Jose Scherff, Anke Schilperoord,  Rinie Schuurman, Willy van Selm, Rina Sep, Eva v.d. Sman, Anna Smet, Carol 
Smit, Truus Smit, Sonja Soekhie, Jannie Spandaw, Helene Spoormaker, Ank Spruijt, Nico Steenbrink, Tado 
Steenstra, Elly Sterenberg, Anneke Steur,  Rens Strijbos, Femke Struik, Ineke Suijk-Hoogerdijk,  Sophie van 
Tamelen, Conjo Teunissen, Nina Tijssen, Rita Timmers, Jan Tipker, Jean van Twist,  Kees Uijtdehaag, Sylvia 
Uittenhout, Trude van het Veer, Hetty Veerbeek, Mw.M. Veltkamp, anoniem, Resi Venrooij, Jan Willem 
Verburgt, Annelies Verhoeven, Fam. Vermeer, Hanneke Verschuur, Hanna Versteeg, Ans Verstegen, Betty Visser, 
Hester Vissia, Karel Vleesch Dubois, Hans Vlutters, MonicaVoogt, Mw. V.d. Voort,  Thea Vrins, Jolanda Vroegh, 
Henk Wadman, Ciska Wassing, Janny Wawrzyniak, Philippe  van Wersch, Riky Westerink Pisano, Marja Weusten, 
Ine Wielders, Gerda Wolters, Paul Wolters, Aad van het Wout, Mw.S.Wouters, Emilia Wouterse, Ben en Bep van 
Zadel en diverse donateurs die liever anoniem bleven of niet te herleiden waren.  
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Alle donateurs hebben van Marianne een persoonlijk bedankje gekregen via de email! Mocht toch uw 
naam niet vermeld zijn, Marianne is niet onfeilbaar. Ook kwamen er enveloppen binnen met punten 
zonder dat de afzender vermeld was of alleen een postcode. Marianne heeft gepuzzeld en navraag 
gedaan bij iedereen, maar helaas lukte het niet om alle ‘verloren schapen’ te vinden. Dank aan 
iedereen die geen mailtje heeft gehad, maar wel punten stuurde.  
  
Marianne heeft geprobeerd om bij elk telefoontje notities te maken. En geloof ons, er kwamen heel 
wat blijde winnaars via de telefoon hun bedankje brengen. Waarop Marianne steevast zei: ”U moet mij 
niet bedanken, maar alle mensen die hun spaarpunten hebben ingestuurd. Zij dragen u een warm hart 
toe. Zij hebben zo hun waardering en respect voor u getoond.”  
Daarom, namens  alle veteranen en weduwen, een dankbare groet van ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weduwe mevr. T. Meewis 
 

weduwe 1-3 RI-veteraan Mw. Toos Meewis- van der Voort. 

 
 
 
 
 
 

Secretariaat reünie & nazorgcommissie 2-6RI- T-brigade, Java-veteranen, 
Marianne Pragt-Lankhuizen, 

Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet. 
Telefoon: 010-4382758 Mobiel:    06-25278220 

E-mail: marianne.lankhuizen@gmail.com 
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